't Is stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent
doch... je hart bleef bij ons
— alles spreekt over jou —

-r

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Albert DE VUYST

Echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN MELKEBEEK

geboren te Lagny le Sec (Frankrijk)
op 22 april 1925 en plots overleden
te Aaigem op 12 september 1989.

Gesterkt door het Sacrament der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lieve papa,

Zonder afscheid te nemen ben je plots van
ons heengegaan.

Waarom moest je groot hart zo zwak zijn ?
Waarom mocht je niet langer gelukkig in ons
midden zijn?

Wij allen zullen je bezorgdheid en genegenheid
zo missen, maar toch zal je eeuwig in onze
gedachten blijven voortleven.

Wij danken je voor al de mooie jaren van
samenzijn en hopen ooit op een blij weerzien
in de hemel.

0. L. Vrouwke van Lourdes, bid voor hem.

De families DE VUYST, VAN MELKEBEEK,
HAESEBEYT en SCHEERLINCK

danken U oprecht voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Uitg. Mevr. VAN SANDE - Aaigem




