Bid voor de ziel van
Mijnheer
Jules DE VUYST

Echtgenoot van Mevrouw Alma De Cooman

Bestuurslid van de Tuinbouwmaatschappij
" Door de bloem naar veredeling,,

Geboren te Woubrechtegem op 22 maart 1902 en
godvruchtig overleden te Gentbrugge op 2 septem-~
ber 1961, bediend met de H. H. Sacramenten en de
Pauselijke zegen.

Hij was een eenvoudig man die opgeruimd door
’t leven stapte. Door zijn vlijtige arbeid, zijn plicht-
matigheid en zijn voorbeeldige Christelijke levens-
houding, had hij het vertrouwen en de vriendschap
van allen verworven. Als hoofd van een schoon
gezin leidde hij zijn kinderen op tot volwaardige
leden van de gemeenschap.

Hij heeft het geluk niet mogen kennen de avond
van zijn leven kommerloos in te gaan, geschraagd
door oude, trouwe echtelijke liefde. Hij heeft zijn
droom niet mogen verwezenlijkt zien, zijn late
levensdagen te wijden aan het groeien en bloeien
van bloemen en planten, want als ongerept na-
tuurkind, was zijn ganse wezen vervuld met het
wonder van het natuurleven, dat hem behoedde
voor waanzinnige begeerlijkheid en hebzucht en
hem toeliet de daden van de mensen met een be-
grijpende glimlach te bejegenen.

De pijnlijke ziekte die hem ongenadig velde, als
een eik ontworteld in de orkaan, doorstond hij met
een bewonderenswaardige gemoedssterkte, die het
kenmerk is van de hoogste moed. Toen hij over-
tuigd was dat menselijke hulp niet meer baten kon,

heeft hij zich gelaten neergelegd bij de beschik-
kingen van de Voorzienigheid, met de zekerheid
dat de Heer zijn levenswandel genadig zou beoor-
delen.

Goede vrouw, ik dank u voor de liefderijke zor-
gen en de grenzeloze toewijding in de laatste
maanden van angst en smart; ik dank U vooral
omdat, dank zij uw moederlijke bezorgdheid en uw
wijs beleid onze kinderen thans aanzien en achting
genieten. Aan de poort van de hemel zal ik op u
wachten om samen onsterfelijk verenigd te blijven.

Lieve kinderen, blijft uw vader indachtig die
steeds uw welzijn en uw geluk beoogde, weest
goed en eerbaar tegenover uw moeder, aan wie u
zoveel hebt te danken. Bewaart voor elkaar de
vriendschap en het vertrouwen die u steeds elkan-
der hebt betoond en die de familiebanden sterk
en duurzaam maken.

Verwanten en vrienden, vergeet mij niet in uw
gebeden.

Mw J. DE VUYST, geboren Alma DE COOMAN
zijn echtgenote,

Heer en Mevrouw B. VERHELLEN - DE VUYST
en kinderen Joost, Gerrit en Tilly,

Heer en Mevrouw Marcel DE VUYST-TROG, en
kinderen Dirk en Elsje,

Heer en Mevrouw Armand DE VUYST-RAMAN,
en kinderen Karien, Anneke en Wardje,

Juffrouw Judith DE VUYST,
zijn kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de blijken van oprechte
deelneming.




