O Heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

T
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Wayia-Louisa De ‘Vuyst

weduwe van Mijnheer

Oscar De Vieeschouwer

geboren te Ophasselt de 18 November 1872 en er god-
vruchtig overleden de 20 Januari 1955, versterkt door
de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.
Lid van verscheidene Godvruchtige Genootschappen.
e

« Groot geloof en zacht gemoed
nimmer moe van werken,

wist zij elk te sterken

door haar voorbeeld vroom en goed.»

« Haardeugdzaam leven
heeft ons langen tijd gesticht ;
moge God haar vrede geven
nu dat zij overleden ligt ! »

Onze vurige verlangens,onze aanhoudende smekingen,
onze tedere zorgen zijn vruchteloos gebleven tegen-
over de krachtvan de ziekte,die haar had aangegrepen.
Het is zo Gods Wil geweest : zijn H. Naam zij ge-
benedijd.

Dierbare kinderen, weest verzekerd dat mijn liefde
aan de boord van 't graf niet eindigt; gelijk ik u bemind
heb op aarde, zo blijf ik u beminnen inde hemel waar

m

wij elkander eenmaal wederzien. Intussen blijft elkaar
helpen en steunen en weest mij indachtig in uw
gebeden.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 dagen afl.)

De Families De Vieeschouwer ;

De Vuyst ;

De Vos ;

Woreels ;
zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-

storvene,
DANKEN U,

Uitg. : De Vos, Ophasselt




