Zalig de doden die in de Heer sterven.

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN
MIJNHEER

REMI DE VUYST

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE BEER
Geboren te St.-Martens-Lierde op 14 januari 1888
en er zacht in de Heer ontslapen op 11 februari
1967, gesterkt door het sacrament der zieken en
de pauselijke zegen.

”Van nu af aan, zegt de Geest, mogen zij
rusten van de moeiten van hun arbeid, want hun
werken vergezellen hen ”’ (Boek der Openbaring)

Grote dingen heeft hij niet gedaan, maar wat
hij deed, dat deed hij goed. Hij was vader van
een schoon gezin, dat hij met vreugde zag groeien
en het was zijn geluk de zijnen te zien die het
allen goed stelden in het leven. De Heer riep
Hem nu tot de ecuwige rust waar Hij het eeu-
wig loon zal genieten. Want tenslotte stond al wat
hij deed in dienst van de Heer.

Mijn dierbare echtgenote, samen hebben wij de
lasten en de vreugden van het leven gedragen.
Ik dank U om uw trouw en uw steun en vooral
om de toegewijde zorgen tijdens mijn ziekte.
Dit scheiden is pijnlijk voor U. Zoekt troost in
het geloof. Daaruit weten wij toch dat deze
scheiding slechts tijdelijk is, en dat wij eens
weer samen zullen zijn bij de Heer.

Mijn beste kinderen, mijn vreugde hier op
aarde en nu mijn erekroon in de hemel. Dank
om genegenheid. Troost moeder en steun haar in
deze beproeving, vooral door uw liefde voor haar.

Gij allen die mij hebt gekend, wees mij een
steun en een hulp door uw gebed, opdat ik
vlug moge ingaan in de eeuwige vreugde, na het
lijden van mijn laatste jaren.

H. Jozef, patroon der stervenden, Bid voor hem.

De families DE VUYST, DE BEER, LIMPENS en
ROKEGEM

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming en vrome gebeden.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde




