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BID VOOR DE ZIEL VAN
MLINHEER
René DE VUYST
echtgenoot van Mw MADELEINE BROECKAERT

geboren te St-Martens-Lierde de 28 Nov. 1906 en

godvruchtig overleden te Gent de 11 Nov. 1951,
versterkt door de genademiddelen Onzer Moeder
de H. Kerk.

Waarom toch was mijn kwaal onherstelbaar ?

Waarom was de kunst onmachtig, het verlangen
zijner familieleden nietig, de gebeden zijner
vrienden onbekwaam om hem de gezondheid
weer te schenken ? Omdat Gij, o God, er anders
over geschikt hadt. Heer, Gij hebt ons hard be-
proefg en ons een bittere kelk te drinken gege-
ven... maar, het is onze troost dat hij, bij U
zijnde, nog altijd onze vader zal blijven.

Niemand kan Gods plannen doorgronden; met
gebroken maar onderworpen hart zeggen wij :
« Heer, Gij hebt hem ons afgenomen toen we
hem nog zo nodig meenden te hebben voor ons
aller welzijn, doch, Uw heilige Wil geschiede. »

Duurbare Echtgenote, Kinderen en Familie, ik
moet U verlaten op het ogenblik dat gij allen
de hoop koesterdet mij genezen terug te zien in
uw midden. Het heeft niet mogen zijn. Hartelijke
dank voor de genegenheid en de liefde waar-
mede gij mij omringdet. Troost u, door mijn lij-
den heb ik de beloning verdiend; daar zal i
voor U bidden. Bidt ook voor mij.

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 d. afl.).

MEVROUW RENE DE VUYST GEBOREN MADELEINE BROECKAERT;

MEJUFFER HERMINE DE VUYST;
MEJUFFER RACHEL DE VUYST;

MIJNHEER GHILAIN DE VUYST,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING HUN BETOOND
BIJ HET OVERLIJDEN VAN HUN DIERBARE AFGESTORVENE DANKEN U.

« De Beiaard », Zottegem.

Drukk.
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