Heer, Uw wil geschiede...

. BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Emiel De Waegenaere

Ecﬁtgenoot van Mevrouw

ZULMA DE WAELE

geboren te Machelen, den 13 April 1872 en overleden
te Oudenaarde den 12 Juni 1946.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

De duurbare overledene was een door en door
christen man, getrouwe echtgenoot en goede vader,
bezorgd met zijn huisgezin, stipt in het onderhouden
van zijne plichten, geacht van zijn medeburgers, zijn
gedachtenis zal in zegening blijven.  Eccl. x1v 1.

De beproeving, heeft hem niet gespaard: door
ziekte en tegenspoed in et gezin, door afsterven van
zijn geliefde dochter, door eigen onverbiddelijke
kwaal werd zijne ziel gelouterd, maar als echte chris-
ten was hij indachtig dat Christus voor ons geleden
heeft en dat wij door onslijden Zijne verdieusten
deelachtig worden. Als wij met Hem beproeving
doorstaan, zullen wij dus met Hem verheerlijkt
wordern.

Beminde Echtgenoote heb dank voor Uw liefde;
Gij hebt mij trouw bijgestaan in lastige uren, hierbo-
ven zal ik U verwachten om ook in de eeuwige
vreugde vereenigd te zijn.

Beminde Kinderen en Kleinkind, troost en steunt
Moeder ; gedenkt wat Vader voor U deed en blijft
hem indachtig in Uwe gebeden; beminde Broeder en
Zuster weest mij ook in uw gebed indachtig.

Allerheiligste Hart van Jezus ik heb betrouwen
op U. (300 d. afl.)

Mevrouw Emiel De Waegenaere-De Waele,

Mijnheer en Mevrouw Roger De Waegenaere-
Geeraerd,

Mijnheer en Mevrouw Gerard De Waegenaere-Cosyn,

Mijnheer en Mevrouw Albert De Waegenaere-
Castelyn en kind,

Mijnheer en Mevrouw Adiel Boone-De Waegenaere
en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw August De Waegenaere-
Herman en kinderen,

De familién De Waegé¢naere, De Poortere, De Waele
en Cras.

Danken innig om uwe gebeden en blijken
van deelneming.

Eine, drukk. M. Vanmaercke - Tel. 269




