Bij de Heer ligt ons heil !

GEDENK IN UW GEBEDEN
de Heer

Henri DE WAEGENAERE

echtgenoot van Mevrouw
Bertha WITTEMBERG,

geboren te Nederbrakel op 5 november 1913
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel op 2 februari 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker.
Lid van de Burgerlijke Bescherming.

Het uur van de dood is alleen aan God
bekend, daarom gelukkig de mens die zich
door een deugdzaam leven heeft voorbereid.
Onze dierbare overledene die we vandaag ten
grave dragen heeft zeker zijn leven niet in
ledigheid doorgebracht. Na het zware werk
in de mijn en er door getekend in zijn ge-
zondheid, bleef hij toch de zorgzame echt-
genoot en vader, die bovendien ook altijd
bereid was en tijd vond om zoveel vrienden
en geburen een handje te helpen. Voorzeker
had hij gedroomd van nog een schone oude
dag, doch de kwaal die hij in zich droeg
werd van kwaad tot erger en vlugger dan

iemand had verwacht mochten zelfs de beste
zorgen niet meer baten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, beste familieleden, ik dank u allen
voor uw goedheid, voor uw genegenheid en
liefde. Bidt nu tot God dat Hij mij genadig
weze en mij opneme in het hemels Vader-
huis.

Ook gij allen, vrienden, geburen en ken-
nissen dank ik voor uw vriendschap. Denkt
ook gij nog af en toe eens aan mij in een
vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE WAEGENAERE, SPITAELS,
WITTEMBERG, DE COUVREUR,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




