IN HET KRUIS LIGT ONS HEIL!

1—
GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE VROME ZIEL

van de Heer

JOZEF DE WAEGENAERE

ERE-NOTARIS

Geboren te Nederbrakel, 10 april 1874
en er godvruchtig overleden, 24 april 1963.
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en der stervenden.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood; en al telt
hij vele levensjaren, eens is het door God gestelde aan-
tal bereikt.

Een merkwaardige figuur is plots uit Nederbrakel
verdwenen. De dierbare overledene waseen hoogstaand
man, een sterke personaliteit, een kunstenaarsziel met
rijk gevarieerde gaven : bekwame schilder, fijne musicus,
gewaardeerde oudheidkundige, uitstekende rechts-
geleerde, handige schrijver en vlotte dichter.

Hij bezat het talent vooruitziende tezijn en de toekomst-
mogelijkheden te vermoeden. Diep in zijn hart droeg
hij zijn beminde Nederbrakel en hij droomde van zijn
gemeente een schoon en aantrekkelijk centrum voor
toeristen en vreemdelingen te maken. Alléén kon hij
zijn grootse plan niet verwezenlijken en zijn gevoel
voor schoonheid leed er onder.

Een vrome en oprecht gelovige was hij. Ook uit zijn
diepe godsdienstzin wortelde zijn liefde voor de kunst,
om die in dienst te stellen van Kerk en Altaar. Enkele
dagen nog voor zijn afsterven, woonde hij de H. Mis
bij en zelfs, tijdens de laatste gure winter, zag men de
kloeke man met lenige tred naar de kerk opstappen
om er zijn zondagsplicht te vervullen. Altijd bleef hij
er aan gehecht, in zijn huis een uitzicht op de kapel
van de Toep, toegewijd aan zijn naampatroon, de
H. Jozef, te behouden. Waardig en hartelijk was
zijn omgang met priesters.

De ziekte overviel hem en onmiddellijk ontving hij
het H. Oliesel, het Sakrament der zieken, en ook de
H. Teerspijze, bewust en rustig. Na enkele dagen ging
hij zijn goede Vader tegemoet, om bij God zijn drang
naar schoonheid te verzadigen.

Beminde broeder, familieleden en vrienden, bidt vurig
voor mij, opdat de Heer mij zou willen verlenen, de
plaats van verkwikking, licht en vrede. Ik houd er
ook aan, allen die de laatste jaren mij hebben bijgestaan,
hartelijk te bedanken.

Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij.

De Heer André DE WAEGENAERE,
De familie DE HOVRE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470




