Geloofd zij Jezus Kristus.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

Albert, Leon DE WAEGENEIRE

geboren te Nederbrakel op 25 januari 1909
en godvruchtig overleden in het Rusthuis
« Najaarszon » te Brakel op 8 april 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het gewichtigste ogenblik in een mensen-
leven is zijn stervensuur. Sterven is de groot-
ste daad voor elke mens en geen offer noch
moeilijkheid in zijn leven zal voor hem meest-
al zo zwaar zijn. Eén zaak heeft slechts
nog waarde dan en brengt geruststelling : de
zekerheid dat men in orde is met de Heer.

Zalig en wijs is de mens die gedurende
zijn leven leert sterven en immer bereid is
om voor God en zijn geweten rekenschap te
geven.

Voor Albert kwam het overlijden wel vlug
en onverwacht, maar de talenten die de Heer
hem heeft gegeven heeft hij ruim gebruikt.
Gehandicapt in spraak en gehoor heeft hij
toch zijn talent van vriendelijkheid en dienst-
baarheid tot zijn waarde gebracht.

Dierbare familieleden en zusters van het
rusthuis, ik verlaat u met een sterk verlan-
gen naar het eeuwig geluk van de hemel.
Ik dank u voor uw genegenheid en vraag u
als laatste gunst de hulp van uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

De families DE WAEGENEIRE-VAN HOOLAND,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




