Wees hou en trouw met heel uw huis
aan moeders vrome bede.

Bewaar het vrome Christi kruis

en moeders vlaamse zede, Reypers

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Margaretha DE WAEGENEIRE
echtgenote van Mijnheer
RICHARD VANNIEUWENHUYZE

geboren te Nederbrakel, op 11 oktober 1906
en overleden te Ronse, op 7 november 1973,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De dagelijkse plicht, hoe eenvoudig ook,
volstaat om het leven te vullen en het schoon
te maken. H. Bordeaux.

Zij was een goede vrouw, een echte kriste-
ne. Stil en eenvoudig ging ze door het leven.
Moge ze bij God de beloning ontvangen voor
het goed dat ze op aarde deed.

Eén zaak is van belang : te leven en te ster-
ven in vrede met God.

Mijn geliefde man, voor u is de slag hard,
wees sterk, zoek uw troost in ons heilig ge-
loof. Eens zien we elkander weer. Mijn dier-
bare kinderen en kleinkinderen, blijf trouw
aan ons geloof, wees een steun voor vader ;
houd mijn gedachtenis in eer. Gij allen, die
mijn vrienden waart, bid veel voor mij.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Begrafenissen Devos & Zoon, Groenew., Ronse

Heer Richard VANNIEUWENHUYZE,

Heer en Mevrouw Robert VANDERSMISSEN-
VANNIEUWENHUYZE,

De families DE WAEGENEIRE-VAN HOOLAND
en VANNIEUWENHUYZE-MASSEZ,

danken U voor de blijken van Innige
deelneming in de rouw die hun treft.




