Weest bereid, want gij kent dag noch uur.
M

att.
BID GOD VOOR DE ZIEL
van

de Heer Gerard DE WAELE

echtgenoot van
Mevrouw Denise DE BUYSSCHER
geboren te Strijpen op 7 maart 1926
en schielijk overleden
te Wenduine op 1 december 1971,
gesterkt door de laatste H. Gerechten.

Postontvanger te Wendui

De haast waarmede de mens door de dood
verrast en onverwachts weggerukt wordt aan
de liefde van zijn beminde echtgenote, doet
ons nadenken hoe wij allen moeten bereid
zijn om voor Gods Gerechtigheid te verschij-
nen.

Wat is het leven van de mens ? Heden
schijnt hij vol van gezondheid, behartigt hij
zijn levensloopbaan, morgen komt hij niet
meer te voorschijn.

H. Thomas a Kempis.

De dierbare afgestorvene, Gerard, en zijn
geliefde levensgezellin, Denise, waren :
Twee zielen gloeiend aaneengesmeed
Vastgeschakeld in liefde en leed.

Vondel.
De liefde kent geen grenzen en geen einde.
Paus Pius XI.

Hij was een rechtschapen mens, zeer so-
ciaal aangelegd en menslievend. Hij heeft de
weg van de gerechtigheid trouw en oprecht
bewandeld. Daarom heeft hij zovele vrienden
in de gemeente Wenduine weten te verove-
ren.

Als postmeester, vervulde hij zijn aange-
wezen taak op een voortreffelijke wijze. Op
de woensdag van zijn plotse overlijden, ont-
ving hij van de hogere inspektie der
posterijen een bericht dat hij zijn ambt van
postmeester met een nauwkeurige effektieve
belangstelling vervulde. Dit deed hem en zijn
geliefde echtgenote een allerhoogste genoe-
gen.

Vriendelijk, gemoedelijk en ongekunsteld
ging hij om met zijn verkleefde onderdanen ;
hij meldde hun met een zekere fierheid en
vreugde de hogere ontvangene heilwensen.
Meteen wensten al de bedienden hun « baas »,
hun postmeester, insgelijks hun beste geluk-
wensen.

Die hier gediend heeft, is daarboven groot.
Schiller.
Zijn geloofsbrieven liggen heden in Gods
handen, daar hij in zijn leven God eerde en
beminde.

« Komt getrouwe dienaar in het Rijk Gods,
ter bestemming in het Eeuwig Vaderhuis. »

Vaarwel, mijn teerbeminde echtgenote De-
nise. In ons echtelijk leven waren wij onzeg-
lijk gelukkig. |k dank u voor al de genegen-
heid die gij mij hebt bejegend. Blijven wij
nochtans één in Gods Vaderlijke Goedheid.
Bid voor mij, zo blijven wij één.

Vaarwel, mijn geliede familieleden, uwe ge-
berclign wezen mij tot troost voor Gods Aan-
schijn.

De families DE WAELE, DE BUYSSCHER,
BROODCOORENS
en VANDERSTRAETEN

danken U voor uw gebeden en
voor uw blijken van deelneming.

HELLYN/IWENDUINE




