Leef wel en gij zult gerust sterven.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Rosalie DE WAELE

weduwe van de Heer
Omer VANDERMOTTEN

geboren te Zarlardinge op 1 september 1869 en

er overleden op 20 juni 1969, voorzien van de

HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Wederom treuren we om het verlies van een
geliefde moeder en tevens een vriendelijke en
edele vrouw. Al wat zij deed, was moeder zijn,
om zich geheel te geven en toe te wijden aan
het geluk van haar gezin, waar zij terecht fier
over ging. Spijts haar zeer hoge ouderdom bleef
zij de waakzame moeder vol zorg voor de huis-
kring en vol ijver voor de goede gang van 't
bedrijf - Eigen haard is goud waard : dat be-
greep zij op wondere wijze en maakte daarom
haar tehuis aangenaam en goed waar haar
kinderen zalige stonden van geluk mochten
beleven. Vriendelijk en goed van karakter, was
7e tevens de vurig verlangde van buitenstaan-
ders die haar zochten om haar aantrekkelijke
omgang met hen.

Mijn kinderen en kleinkinderen, ook familie-
leden en kennissen leert uit mijn plots afster-
ven dat het leven van een mens toch kort is,
al telt het nog zovele jaren als het mijne.

Gij hebt mij vele zorgen gegeven en vooral
genegenheid.

Ik dank U voor dat alles. Ik ben niet van
U weggegaan maar ik blijf met U verbonden
en wacht U in de hemel waaruit ik U mijn
liefde en zorgen zal blijven geven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families DE WAELE, VANDERMOTTEN,
MINCKE en CORDIER,
zijn zeer erkentelijk voor de blij-
ken van deelneming in de rouw en
danken U.

A. Opdecam, Everbeek.
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