Dankbare herinnering aan

de heer

Julien DE WANDEL

echtgenoot van mevrouw
Maria Van De Wiele

geboren te Zottegem op 28 januari 1917
en er in familiekring overleden
op 21 november 1999.

Voor de eer die u hem bracht en de moed
die u ons toewenste, danken u
zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Afscheid nemen van een echtgenoot, een
vader, een grootvader, een vriend. Afscheid
nemen van een leven. De eenzame reis
naar de onbekende overkant. Wat zouden
wij weten over de dood als wij nauwelijks
iets over het leven weten...

Maar zelfs in die ogenblikken van diepste
duisternis schijnt er licht. Want het Licht
schijnt in de Duisternis en de Duisternis
heeft het niet begrepen. Bewaar met ons
het beeld van een man die, ook in moeilijke
momenten, geprobeerd heeft naar

best vermogen... en die besefte hoe
feilbaar hij was.
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