Ik ben de Verrijzenis en het Leven !

1-

TOT VROOM AANDENKEN AAN
de Heer

René DE WEDER

weduwnaar van Mevrouw
ZULMA TRONQUO,

geboren te Elst op 10 februari 1904 en
godvruchtig overleden te Brakel-Elst

op 27 mei 1973, bediend met de H. Olie
« in extremis ».

Nooit zullen wij de Heer voldoende kun-
nen danken voor de grote gunst die Hij ons
gaf, zo'n werkzame vader te hebben gehad.
Wat wij zijn en wat wij hebben, is groten-
deels te danken aan zijn offervaardige zor-
gen, zijn volgehouden kommer en zijn on-
verdroten arbeid en niet het minst zijn warme
liefde, waarmee hij steeds zichzelf wist te
vergeten om in dienst van zijn gezin te
staan.

Als wij daaraan terugdenken voelen wij ons
getroost temidden van onze droefheid bij zijn
spoedig heengaan.

Wij weten met de zekerheid van ons geloof
dat God hem naar werken uitkeert en dat
onze toegewijde vader de beloning van de
eeuwige vreugde bij de Heer zal ontvangen.

Heer, gij weet hoe ik gehandeld heb met
een oprecht hart en gedaan heb wat goed
was in uw ogen.

Aanvaard dan, het kranke offer van mijn
leven, tot welzijn van mijn dierbaren en van
allen die mij in Christus’ wil wel deden.

Beminde kinderen, gedenkt uw ouders, die
zich voor u hebben ingezet. Uw aandenken en
vrome verzuchtingen versterken de banden
die ons steeds innig verenigden.

Beminde familieleden en vrienden, ik dank
U voor uw genegenheid en toewijding.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families DE WEDER-TRONQUO,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vieeschouwer, Brakel




