f
TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

ALIDOR DEWEER

weduwnaar van Mevrouw
LEONIE VAN WYNSBERGHE
geboren te Waregem op 23 mei 1897 en god-

vruchtig overleden te Ronse, op 1 april 1974,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

De duurbare overledene was een man die onder
een ruwe schors een gouden hart droeg. Hij was
diep godsdienstig en dierf voor zijn overtuiging
vooruit komen als het moest.

Een harde wroeter die kloek en moedig door het
leven ging en leefde voor zijn gezin.

Het lijden en de beproeving bleven hem niet
gespaard. Het overlijden van zijn echtgenote
had in zijn hart een wonde geslagen die nooit
geheel geheeld werd ; hij bleef in zijn hart met
haar leven en zocht sterkte in het gebed en de
H. Mis.

Mijn duurbare kinderen, gij hebt veel, zeer
veel gedaan bijzonder de laatste weken ; ik ben u
daar zeer dankbaar voor en zal met moeder van
uit de hemel over u blijven waken. Leeft als
kristelijke mensen broederlijk met elkaar, zoals
moeder en ik u hebben voorgedaan, dan vinden
wij elkander eens terug bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Roger DEWEER-HYBAUDE en kinderen,
Heer en Mevrouw Jean LAEMON-DEWEER en kinderen,

Heer en Mevrouw Joseph DEBUYSSCHER-DEWEER en kinderen,

Heer en Mevrouw Georges DEWEER-OPSOMER en kinderen,
Heer en Mevrouw Remi DEWEER-JOURQUIN en kinderen,

Heer en Mevrouw Georges PIETERS-DEWEER en kinderen,

Heer en Mevrouw Gentiel DEWEER-LEMAGIE en kind,
Heer en Mevrouw André DEWEER-BAEKE en kinderen,

De families DEWEER-DEWITTE en VAN WYNSBERGHE-MOERMAN

danken U voor de blijken van innige deelneming




