T
TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

ROGER DE WEER

echtgenoot van Mevrouw
LUCETTE HYBAUDE

geboren te Gijzelbrechtegem op 15 september 1927
en plotseling overleden te Louise-Marie,
op 25 januari 1975,
gesterkt door het H. Oliesel

Heb medelijden met hen, Heer, en nu zo plots
gescheiden worden. Heb medelijden met hen die
wenen en geef aan allen de hoop en de vrede.

De duurbare overledene was een eenvoudig,
werkzaam en gedienstig mens ; de steun en het
geluk van zijn gezin. Voor hen heeft hij gans zijn
leven gewroet en gewerkt. Hij was steeds bereid
om te helpen waar hij kon en zijn voldoening
was anderen de last te verlichten.

Heer, Gij weet hoe ik verlangde bij de mijnen
te zijn om hen goed te doen ; Gij hebt mij tot U
geroepen ; neem Gij nu mijn plaats onder hen,
wees hun vriend en hun troost.

Mijn duurbare echtgenote, mijn kinderen en
familie plots heeft onze scheiding geweest, daar-
om was zij ook zo hard. Ik dank u voor uw
genegenheid en blijf in gebed bij u tot wij elkan-
der mogen weervinden bij O.L. Heer. Blijft ook
gij mij gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Roger DEWEER, geboren Lucette HYBAUDE,

Jonge Heer Marc DEWEER,
Mejuffer Martine DEWEER,

Jonge Heer Patrick DEWEER,
Jonge Heer Marnic DEWEER,

De families DEWEER, VANWYNSBERGHE, HYBAUDE en POT,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




