Zalig de zachtmoedigen en zuiveren van hart, want
zij zullen God zien. (Mattheus)

Naar de eeuwige vreugde van de Heer
is teruggekeerd de ziel van

FERNAND DE WEERDT
echtgenoot van MIMI BORREMANS

Geboren te Geraardsbergen op 13 maart 1926

en overleden te Geraardsbergen op 9 april 1975,

gesterkt door het sacrament der stervenden.
ledereen kende de aannemer Fernand De Weerdt : de
sympathieke verschijning onder zijn werkpersoneel, de
beminnelijke echtgenoot en vader van een groot gezin,
de zwierige chauffeur die zich in blauwe volkswagen-
camionet van de ene bouwwerf naar de andere bewoog.
Tot het fatale ogenblik kwam, op een grillige april-
namiddag : een verraderlijke stortbui van sneeuw en
ijswater, een plots glibberig wegdek, een dodelijke
slag tegen de laatste boom aan de weg.
Naar gelang het nieuws zich verspreidt komen de
ontroerende getuigenissen los van allen die met hem
geleefd en gewerkt hebben : van de werkmensen over
hun onovertroffen en té goede patroon, van zijn echt-
genote over haar in-goede man, van de kinderen over
hun unieke vader, van de vele vrienden over een
allerbeste vriend. Wanneer wij die getuigenissen
samenleggen, komen wij tot de magnifieke kern van
zijn levenshouding : op elk ogenblik, en in alle om-
standigheden, was hij positief ingesteld tegenover alle
mensen zonder onderscheid. Van hoeveel mensen kan
men dit zeggen ?
Nooit sprak Fernand een ongunstig woord over iemand
anders. Steeds bracht hij begrip op voor de situatie
van anderen, en in onze geest klinken nog de be-
moedigende woorden na die we zo dikwijls uit de
mond van Fernand hebben gehoord: '* Ge moet be-
grijpen : die mens heeft het niet gemakkelijk, hij heeft
tegenslag gehad, hij bedoelt het zeer goed..."”
Fernand heeft de last van een zwaar gezin gedragen
in deze moeilijke tijd : elk van zijn acht opgroeiende
kinderen benaderde hij met respect voor hun ont-
luikende persoonlijkheid ; voor de oudsten was hij
niet enkel een vader, maar reeds een vriend ; voor de

jongeren bleef hij een guitige speelgenoot; het
kinderlijke heeft hij steeds in zich bewaard. De ver-
moeiende gezinstaak deelde hij met zijn geliefde echt-
genote, die als de sterke vrouw uit de Schrift steeds
aan de zijde van haar man stond en in alles voorzag.
En dan zijn vele werkmensen. Hij hield van allen :
van de oud-gedienden die nu in droefheid hun tranen
niet kunnen bedwingen ; van de jongeren die hij edel-
moedig mooie kansen gaf tot werken en tot vooruit-
gang. Elke mens die bij hem aanklopte, elke mens
die hem toevallig ontmoette vond in hem een open
en welwillende toehoorder en helper.

Maar die positieve levenshouding, die ongecom-
plexeerde eenvoud, die schone openheid voor alle
mensen, die humor die men in de moeilijkste omstan-
digheden bewaart, - dat alles heeft men niet vanzelf.
Dit is de vrucht van geloof en genade. Men staat niet
open voor de mensen wanneer men niet openstaat voor
God en zijn genade ! Fernand was een diepgelovig
man die leefde in een groot betrouwen op God en zijn
voorzienigheid en die, dag in dag uit verwikkeld in
de materiéle beslommeringen van een groot bedrijf,
toch meer belang hechtte aan geestelijk en religieuze
waarden. Zo kon Gods genade in hem werken en van
hem maken de schone mens die ons zo dierbaar was.
God, uw beslissingen zijn ondoorgrondelijk en voor ons
dikwijls onbegrijpelijk. Maar wij buigen in geloof het
hoofd, wetend dat alles zijn diepe zin heeft en dat het
zwaar gevulde leven van onze echtgenoot, vader en
vriend niet te vergeefs is geweest. Geef ons de ge-
nade zijn paradijselijke levenshouding in ons over te
nemen. Geef aan zijn diepbeproefde maar gelovige
echtgenote en aan zijn kinderen de kracht om alles in
onderwerping aan Gods wil te dragen. En gij, Maria,
die van op de Oudenberg dit drukke leven hebt gade-
geslagen, begeleid hem naar het eeuwig licht en help
ons schone mensen te worden zoals de dierbare
overledene. Amen.

De familién DE WEERDT, BORREMANS, VAN DER
ZWALMEN, COCK, zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van christelijke deelneming en danken u.

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare




