Ik heb niet opgehouden te leven
een nieuw bestaan is voor mij begonnen

Aandenken aan de Heer

EPHREM DE WEIRDT

echtgenoot van Elza DE CLERCQ

geboren te Rozebeke op 1 februari 1917
en overleden te Zwalm-Rozebeke op 4
augustus 1992.

Oud gemeenteraadslid van Rozebeke

Elza De Clercq, zijn echtgenote;
Romain en Claudine Manssens-De Weirdt
Sigrid en Steven Manssens.

zijn kinderen en kleinkinderen
De families De Weirdt, De Clercq, Van
Den Berghe, De Clercq danken om de blij-
ken van deelneming en gebed.

Namis op 11 sept. 1992 om 18.30 u

Druk Morre, Rouwcenter Funeralia, Zwalm

In het jaar dat Ephrem en Elza hun 50 jaar huwelijk
mochten vieren is Ephrem ten ondergegaan aan
de kwaal die hem langzaam aftakelde. Ephrem
hield van het leven, zijn werk en van zijn mede-
mensen. Na een leven van hard werken had hij zijn
gezin tot welstand gebracht. Samen met zijn echt-
genote heeft hij goede en slechte dagen beleefd.
Reeds vroegtijdig getroffen door een ongeneeslijke
ziekte heeft hij er moedig tegen gevochten. Geen
zorgen mochten baten. Beminde echtgenote,
kinderen en kleinkinderen, veel hulp heb ik van u
gekregen. Dag en nacht waart gij mijn steun. Dank
daarvoor. Wij kunnen vragen naar het Waarom van
zoveel li[den, zoveel grenzeloze onmacht en de
onverbiddelijke dood.

Afscheid nemen van familie, buren, vrienden, 't kan
hard zijn maar onafwendbaar.

Elza, Claudine, Romain, Sigrid en Steven; ik kan u
niet genoeg danken voor uw begrijpend geduld en
uw toegewijde zorgen. Beste zusters, familie, buren
en vrienden, dank voor uw bezoekjes en opbeuren-
de woorden. Aan allen vaarwel en wees mij
indachtig.

O.L. Vrouw van Rozebeke, wees mijn toevlucht.




