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Na een rijk gevuld leven in dienst van de
gemeenschap is tot het eeuwig leven overgegaan

DE HEER
ALBERIC, ACHILLE DE WILDE

weduwnaar van Mevrouw
FLORIDA DEBLAUWE
ERE GENERAAL-MAJOOR, Rve

geboren te Klerken op 4 april 1893 en god-
vruchtig overleden in het H. Hart Ziekenhuis
te Oudenaarde op 14 oktober 1977.
Lid van de Confrerie van het H. Sacrament
en de H. Amandus.

Wij hebben de overledene gekend als een
zeer actieve persoon, die zelfs tot op hoge
ouderdom geen rust kende, maar dynamisch en
vol energie onder ons leefde.

Velen wisten dat zij bij hem altijd begrip en
steun konden vinden.

Rustig en vredig overleed deze vooraan-
staande man in een gelukkige ouderdom als
waardige bekroning van een rijk en goed be-
steed leven.

Als burgemeester van Leupegem heeft hij
gedurende 19 jaren trouw en nauwgezet zijn
ambtelijke plicht vervuld in het belang van
zijn gemeentenaren, zonder oordeel der men-
sen te schromen. Voorbeeld van onkreukbare
rechtschapenheid en eerbied voor de wet, zijn
strenge opvoeding en opleiding hebben de stem-
pel gelegd op zijn ganse leven. Hij hield van

orde en tucht. Daarom had hij de achting van
vele medeburgers, voor wie hij altijd tijd had
en bereid was tot dienstbetoon voor oud en
jongeren. Altijd was hij aanwezig en te vin-
den op het bureel.

Als christelijk mens hield hij van gebed en
vervulde trouw zijn zondagsplicht in eigen
parochiekerk.

Als bevelhebber en soldaat heeft hij zijn
vaderland gediend in de bange uren van het
oorlogsgeweld. Deze plicht was hem heilig.
Hij was de strenge toch begrijpende aanvoer-
der van zijn manschappen.

Met zijn geliefde dochter leefde hij samen
en waren ze een steun voor elkander. Hij was
haar steeds dankbaar voor de genegenheid en
goede zorgen hem betoond.

Omdat hij de goede strijd heeft gestreden
en zijn loopbaan in trouwe vervulling van zijn
godsdienstige, burgerlijke en maatschappelijke
plichten heeft voltrokken, durven wij het zoete
vertrouwen te koesteren dat hij nu reeds de
kroon van de gelukzalige eeuwigheid heeft
ontvangen.

Dierbare dochter, talrijke vrienden en strijd-
makkers ik zeg U geen vaarwel maar tot
weerzien. |k dank U voor uw samenwerking.
Intussen bidden wij voor elkaar.

De families DE WILDE, DEBLAUWE, BUTSTRAEN
en CHRISTIAENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

DRUKK. DE MEESTER-OUDENAARDE




