Ter nagedachtenis aan onze geliefde
vader en grootvader

Cyriel DE WILDE

weduwnaar van

Juliana Jaspers

geboren te Stekene (O.VI) op 15 juni 1902
en overleden in het rusthuis Pniél te

Pulderbos op 27 maart 1985
Voorzien van de laatste H. Sakramenten

Dank aan

Het ganse personeel van het rusthuis Pniél,
verpleegsters en bejaardehelpsters voor hun
toewijding en verzorging.

Aan alle inwoners(sters) van het rusthuis
voor de vriendschap en genegenheid.

Aan zijn dokters, Moerman en Van Hese.
Dank aan Ziekenzorg Pulderbos en aan zijn
priester E.H. Verhaeghe Pastoor.

Dank aan allen voor uw meeleven in deze
dagen van verdriet om zijn heengaan.

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht.
zo smacht mijn ziel naar U, o God
Mijn ziel dorst naar God,

naar den levenden God;

wanneer zal ik komen

en voor Gods aangezicht verschijnen?
Mijn tranen zijn mij tot spijze

dag en nacht,

daar men den gansen dag tot mij zegt;
Waar is uw God?

Hieraan wil ik denken

en mijn ziel in mij uitstorten:

hoe ik opirok in den dichten drom,
voor hen uitschreed naar Gods huis
bij jubelklank en lofgezang

een feestvierende menigte.

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel.

en zijt gij onrustig in mij?

~Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,

mijn Verlosser en mijn God.
Psalm 42: 1-6
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