't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vooér het slapen gaan

Of ik van dageraad tot avond

Geen enkel hert heb zeer gedaan ;

Vroom aandenken aan ) )
Of ik geen ogen heb doen schreien

JONGEHEER Geen weemoed op een wezen lei ;
Of ik aan liefdeloze mensen
JAAK DE WILDE Een woordeke van liefde zei.
zoon van wijlen de heer MARCEL DE WILDE En vind ik in het huis mijns herten ;
en mevrouw MAGUERITE HEYNDERICKX Dat ik één droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
geboren te Melle op 4 mei 1947 en plots Rondom één hoofd, dat eenzaam was . . .

overleden te Gent op 12 oktober 1989.
Dan voel ik op mijn jonge lippen
Die goedheid lijk een avond-zoen . . .
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En z6 z'n ogen toe te doen.

door Alice Nahon
De families De Wilde en Heynderickx

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. R. Brossé, Heusden, 30 71 61 Druk-Shop




