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Dankbare herinnering aan de

Heer Abel DE WINNE

echtgenoot van
Mevrouw Mariette VAN GOETHEM

Geboren te Sint-Lievens-Esse op 1 oktober 1931
en godvruchtig overleden te Aalst
op 17 oktober 1978.
Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Barmhartige God,

de dood van een geliefd persoon

is altijd zwaar om te aanvaarden.

Wij kunnen niet anders dan ons neerleggen,
bij de harde werkelijkheid.

Maar als gelovige mensen weten wij
dat de dood niet het einde is,

maar de overgang van het ene mysterie
naar het andere : de eeuwigheid.

Daarom bidden wij voor de zielerust
van onze overledene.

Abel was een graaggeziene figuur,
een goed mens.

Moge hij blijven voortleven in onze
herinneringen en in de harten van hen
die hem nu zozeer zullen missen.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Zeer getroffen door de blijken van deelneming
in onze rouw en om uw gebeden voor de
zielerust van onze dierbare afgestorvene,
danken U :

Mevrouw Abel DE WINNE-VAN GOETHEM,

De Heer en Mevrouw Jozef VAN DE STEEN-
VAN GOETHEM, Els en Bart,

De Heer Victor VAN GOETHEM,

De Heer en Mevrouw Robert NEUCKERMANS-
DE WINNE en Katleen,

De Heer Jozef DE WINNE.

Begraf. Oud Huis De Swaef
Hoogstraat 5, Aalst. Tel. 21 48 54.




