Neem uw kruis op en volg Mij (evgl.)

-r

Om in eeuwige vrede te rusten
is van ons heengegaan

De Heer André DE WINNE

Echtgenoot van Mevrouw Denise De Smet
Geboren te Scheldewindeke op 2 juli 1933 en
overleden te Gent (Kliniek Maria Middelares)
op 21 mei 1979.

Hij heeft de sakramenten der zieken ontvan-
gen.

Als men jong is, met het volle leven voor zich,
mag men dromen van werken, van realiseren.
Maar de mens schikt en God beschikt.

In het leven van deze overledene werd het
kruis gepland : kruis van tegenslag, kruis van
ziek-zijn, kruis van verdriet, kruis van on-
macht. En toch bleven tot op de laatste da-
gen, moed en toekomstplannen hem bezielen.
Het heeft niet mogen helpen; er is niets
meer van te recht gekomen.

Met gebogen hoofd zeggen we : het zij zo.
Nu bidden wij uit eerbied en met overtuiging
voor een echtgenoot en vader die zijn be-
roepsplicht behartigde, zijn zondagsplicht ver-
vulde, zolang het hem mogelijk was.

«Heer onze God, in de verrijzenis, aan alle

mensen beloofd, zal eens duidelijk worden
dat Gij een God van trouw blijft in wat Gij
met uw gelovigen begonnen zijt. Daarom, laat
deze overledene uw barmhartigheid ondervin-
den voor waar hij, in menselijke omstandig-
heden, zwak is geweest; laat hem delen in
uw beloning voor zijn goede werken.

Dat de Heer hem opwekt tot het nieuwe leven
op de laatste dag en laat delen in zijn heer-
lijkheid.

Mevrouw André De Winne, geboren Denise
De Smet, zijn echtgenote ;
De Heer en Mevrouw
Rudy Snoeck - De Winne Carine,
Jongeheer Danny De Winne, zijn kinderen ;
De Hr Marcel De Winne - (t)Van Den Berghe,
zijn vader ;

De Heer en Mevrouw
Alfons De Smet - Vindevogel,

zijn schoonouders ;
De families De Winne, De Smet, Van Den
Berghe en Vindevogel,

danken U voor uw gebed
en medevoelen in hun droefheid.

Drukkerij De Burck, Gavere.




