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Wie dit leest gedenke:

Maurice De Wispelaere

echtgenoot van
Alice Maria Verheije

geboren 12 februari 1910 en over-
leden 6 januari 1993.

In alle waarheid kan gezegd wor-
den: een goed mens is uit ons mid-
den weggevallen. Een bezorgde
echtgenoot en vader, een opa die
voor zijn Kkleinkinderen en hun
kleinties weer alles overhad. Een
oprecht mens die van roddel en
verdachtmaking niet wilde horen.
Eerder was zijn wachtwoord: ik
weet iets goeds van jou.

Hoe zeer zal hij het hebben gewaar-
deerd de laatste jaren van zijn leven
thuis te mogen blijven om daar ver-
zorgd te worden. Thuis, waar de
sfeer gemaakt kon worden; zijn
vrouw, kind en Kkleinkinderen die
hem zo nabij waren.

In alle rust heeft Maurice de geest
gegeven, als een kaarsje is hij uitge-
gaan.

Wij gedenken hem en kunnen zijn
goede voorbeeld niet vergeten,
dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft.

En moge hij in Vrede zijn.

Wij danken u voor uw steun en
medeleven namens

de familie

De Wispelaere - Verheije.




