God is mijn toevlucht en mijn burcht.
God is mijn schild en mijn vertrouwen.

.I..

Dankbaar aandenken

aan de Heer

André DE WITTE

echtgenoot van Mevrouw
Elza VAN DE WALLE
geboren te Velzeke op 27 juni 1922
en godvruchtig overleden in de kliniek

Sint-Elisabeth te Zottegem op 17 juli 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Elza VAN DE WALLE, kinderen en kleinkinderen,

De families DE WITTE, VAN DE WALLE,
VEECKMAN en VAN DEN DRIESSCHE,

danken U voor uw gebed en deelneming.

Deze goede man heeft in al de wederwaardighe-
den van zijn leven de woorden waargemaakt die
wij in het epistel van deze dag hebben gelezen:
" Wie zal ons scheiden van de liefde van Chris-
tus? ,,.

Hij heeft inderdaad in zijn levensloop de voet-
stappen gedrukt van de Heer langs de wegen van
werken en zorgen en langs de steile paden van
kruis en lijden.

Samen met zijn geliefde echtgenote heeft hij een
gezin gesticht, waar de kinderen welkom waren
en waar werklust en familiegeest de hoofdtoon
vormden van zijn leven.

Met gelatenheid en overgave kon hij echter zeg-
gen:” de mens wikt maar God beschikt,,. Wan-
neer werkonbekwaamheid en ziekte zijn levens-
aandeel werd, dan is hij niet opstandig geworden
maar heeft hij zich kunnen verzoenen met Gods
ondoorgrondelijke wil. Ook in het lijden en in de
beproeving was hij groot in de ogen van God en
de mensen. Hij voelde zich geborgen in Gods
vriendschap en niets kon hem daarvan scheiden.
Moge die vriendschap met de Heer nu zijn eeu-
wige vreugde worden.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
familie, gij zijt allen mijn vreugde en mijn troost
geweest. Ge hebt mij zo dikwijls weten op te
beuren en op te monteren wanneer de ene dag
wat zwaarder was dan de andere. Moge de Heer
u honderdvoudig belonen om die zovele blijken
van liefdevolle genegenheid en kristelijke caritas.
Laten wij over het graf heen met elkander ver-
bonden blijven in de hoop op een eeuwig weer-
zien in de hemel.

Druk Magerman Zottegem




