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Tot vroom aandenken aan

MEJUFFROUW
ADRIENNE DE WOLF

geboren te Etikhove op 13 november 1904
en overleden te Oudenaarde op 6 oktober 1985,
gesterkt door de H. Ziekenzalving

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Het leven was voor haar niet gemakkelijk
geweest en de beproeving werd haar niet
gespaard. Toch droeg ze het lijden met het
geloof dat de Heer haar steeds nabij was en
ze vond in het gebed steun en sterkte als het
te zwaar werd.

We hebben de vaste overtuiging dat ze nu
de vrede en de vreugde mag delen van hen
die op de Heer hun hoop hebben gesteld
en die geleefd hebben zoals Hij het hun heeft
voorgehouden.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Hij laat mij weiden op groene velden.

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten.
Hij beurt mij op en geeft mij weer moed.
Al voert mijn weg door donkere kloven,

ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.

Uw stok en herdersstaf zijn mijn steun,
ze geven mij moed en vertrouwen.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
de dagen van mjin leven.

Het huis van de Heer zal nu mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

(uit pr. 23)

Barmhartige God, schenk haar uw vrede !

Namis op zondag 1 december 1985 om 8 uur

Paul en Maria Devenyn-De Wolf,
Edgard en Maria De Wolf(4-)-De Smet,

haar zuster, schoonbroer en schoonzuster;
haar neven en nichten;

De familias DE WOLF en BUSSON

danken U voor uw medeleven
in rouw en gebeden.

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
3egrafenissen p.v.b.a. D’HONDT - Oudenaarde




