God geeft, God neemt, zoals het de Heer behaagde
is geschied. Dat zijn H. Naam gezegend zij.
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BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Bertha DE WOLF,

echtgenote van
Mijnheer Robert DE WAELE,

geboren te Mater, de 3 januari 1896, en aldaar god-
vruchtig overleden, de 9 augustus 1961, voorzien van
de laatste HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart.
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Bemind van God en van de mensen zal haar aan-
denken in zegening blijven.

Met een levendig geloof bezield, heeft ze de beproe-
vingen en de smarten van haar ziekte met een engel-
achtig geduld en volkomen overgeving aan Gods H.
Wil verdragen wel wetende dat de pijnen van dit leven
als bloemen zijn die de rijke vruchten der hemelse
glorie voorstellen.

O Heer | Hoe hard is die slag. Ondoorgrondbaar is
toch het mysterie van het lijden ! Als gelovige kriste-
nen knielen wij neer en met onderwerping aan de
schikkingen van Uw Godelijke Wil zeggen wij: Heer,
groot is het offer dat Gij heden van ons vraagt, maar
Uw Wil geschiede !

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
broers, zusters en familie, ontvangt mijn innigen dank
voor uw aanhoudende zorgen in mijn ziekte. Blijft
elkander beminnen in offervaardige liefde en weest mij
steeds indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300d. afl.)
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Ename — Em. Qander Stuyft-Taverniers
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