Gelukkig de mens, die God vreest en Zijn
wegen bewandelt. (Ps. 128, 1)
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Wees in gebed indachtig
Mevrouw
LYDIE DE WOLF
weduwe van de Heer
Jan - Baptist UYTTERHAEGEN

geboren te Mater op 7 maart 1891 en god-
vruchtig overleden te St. Maria - Horebeke
op 7 augustus 1975, bediend met de H.H.
Sakramenten der zieken.

Als reizigers hier op aarde, vlieden onze
dagen heen, en zoals de boot het water
een ogenblik beroert zo blijft er van 's men-
sen leven hier op aarde weldra geen spoor
meer over.

En toch blijft de mens voortleven in al
wat goed, schoon en edel was. In zijn
gezin, in het werk dat hij gepresteerd heeft
en waardoor hij de wereld voor anderen
meer bewoonbaar heeft gemaakt, in het
geluk dat hij aan anderen gebracht heeft.
De duurbare overledene zal in de herinne-

ring van allen voortleven als een voorbeeld
van een goed mens: diep godsdienstig,
edelmoedig en werkzaam.

Wie is er ons méér nabij dan God zelf.
Hij heeft ons gemaakt. Hij weet wat er in
ons omgaat. Hij kent onze zorgen. Het zijn
ook de Zijne. Hij weet dat we aan het
leven houden. Daarom heeft Hij ons niet
gemaakt voor de dood, maar voor het leven,
het eeuwig leven, als rozen bestemd om
eeuwig te bloeien.

Duurbare familie, hebt dank voor uw ge-
negenheid en zorgen voor mij.

Ook mijn beste dank aan de goede Zusters
bij wie ik zo goed was en voor de vele
goede en onuitputtelijke zorgen dag en
nacht. Ik bid voor U, bid voor mij. Tot weer-
ziens hiernamaals.

Maria, moeder van smarten, ontvang haar
ziel, en schenk haar de eeuwige vrede.

De families DE WOLF, UYTTERHAEGEN en
DE TEMMERMAN,

danken voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.
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