"Bevalligheid is bedrieglijk,
schoonheid is viuchtig,
maar een vrouw die de Heer vreest,
moet worden geroemd.”
(Spreuken)
T

Gedenk in uw gebed
en bewaar in uw herinnering Mevrouw

Sara DE WOLF

weduwe van de Heer Richard YSEBAERT

geboren te Zegelsem op 8 december 1903

en overleden te Ronse op 28 februari 1998,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen

De dierbare overledene was één van die sterke
vrouwen, over wie het boek der Spreuken vol lof
spreekt. Zoals de meeste mensen van haar leeftijd,
heeft zij nog de harde tijden gekend van veel en
zwaar werk om te voorzien in de noden van het
gezin. Maar met vaardige hand wist zij ervoor te
zorgen dat haar kinderen niets ontbrak.

Zij is hen de rechte weg voorgegaan, ondanks het
vroeg verlies van haar man Richard en haar zoon
Julien.

Er lag een stilte in haar leven, een zachtheid, die
hield van thuis zijn. Zij is altijd een voorbeeld ge-
weest van godsvrucht en godsvrezendheid -
ofschoon vele beproevingen... bleef zij onwankelbaar
vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid.

Tijdens haar lange leven heeft zij veel zien
veranderen, maar samen met haar dochter Marie-
Louise had zij haar thuis, waar zij met volle teugen
kon genieten, van de bezoekjes, van een praatje. Ze
leefde mee met de parochie, ze was jong van geest
en hart, ze wilde nog eens thuis zijn, voor de grote
reis naar O.L. Heer en Maria aan te vangen.

Liefste Marie-Louise, Madeleine, kleinkinderen en
achterkleinkind Wim, dank voor de goedheid en de
liefde, die ik van jullie gekregen heb.

Nu ben ik terug gegaan naar de Heer, van daaruit
blijf ik met vader en Julien waken en bidden opdat
allen troost en kracht mogen ontvangen in dit droeve
moment van het leven.

Aan U allen, goede buren, en vele vrienden die voor
mij een steun en hulp geweest zijn oprechte dank.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons

H. Usmarius, bid voor ons

Marie-Louise Ysebaert,
Julien (T) en Madeleine Ysebaert-Meurisse,
kinderen en kleinzoon,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon,
De families De Wolf-Carobel
en Ysebaert-Solomé,
danken oprecht voor uw blijken
van deelneming in de rouw.

Rouwleiding Aelvoet, Ronse
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