Sterven is ter ruste gaan,
moe van aardse taken,
om in eeuwigheid voortaan,
bij de Heer 't ontwaken.

T

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER
Victor DE WOLF

weduwnaar van Mevr. Simonne VAN ASSCHE,

geboren te Nederbrakel op 10 april 1924
en godvruchig overleden te Brakel

op 3 maart 1982,

voorzien van de HH. Sakramenten der sterven-
den.

Gewezen Zaakvoerder van de Belgische
Boerenbond.

Het is iets meer dan vier jaar geleden
dat Victor zijn echtgenote vergezelde naar
haar laatste rustplaats. Hoe groter de lief-
de, hoe zwaarder de slag. Hij is deze zware
beproeving niet meer volledig te boven ge-
komen.

Niettegenstaande zijn goede wil en de
inzet van al zijn krachten om het te ver-

werken, is de wonde in zijn hart niet meer
helemaal geheeld. Plots, zeer onverwacht is
zijn hart bezweken.

Bij het begin van deze veertigdagentijd
hoorden we «...ge zult tot het stof der
aarde wederkeren », maar de kerk zegt ons
ook in de naam van de Heer dat we zullen
verderleven over de dood heer bij de Vader
in de hemel. Dit troost ons bij dit en bij
elk overlijden van een geliefde.

Geliefde kinderen, moeder en mij op een
nog tamelijk jonge leeftijd moeten verliezen
is hard. De hereniging bij de Heer is voor
ons beiden een onuitsprekelijk geluk, laat
het ook voor u een ware troost zijn in de
droefheid van het scheiden.

Geliefde familie en bekenden, ook u moest
ik verlaten zonder een woord van dank ten
afscheid. Over de dood heen blijf ik ook
met u verbonden in gedachte en gebed.

De families :
DE WOLF, VAN ASSCHE,
MENSCHAERT, FAINGNAERT,
danken u voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




