God geeft de tijd bij dag en jaar,

Ach neen, bij tikskens maar...

en 't laatste tikske komt alleer

men 't peinst of weet, helaas te zeer!
(

1.

Vroom aandenken aan de

G.)

Heer

Willy DE WOLF

echtgenoot van Mevrouw Maria MORNIE.

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 18 maart
1937 en overleden in het St.-Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 10 april 1984,

gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

De zo onverwachte dood van vader maakt ons
stil en eenzaam ; wij lopen verloren in de
leegte en in het gemis waarvan ons huis
nu vol is.

Wij hebben, evenals hij, geleefd tussen hoop
en vrees, maar de harde werkelijkheid van
het heengaan is nog zwaarder om dragen.

Het laat zich voelen als een pijn die zich
opstelt als een muur tussen ons en ons
huiselijk geluk van gisteren... en dat alles z6
ineens, zo onverwacht, zonder afscheid.

Maar intussen mogen Wwij niet ondankbaar
zijn. Wij die hem zo dicht nabij waren en
allen die hem in werk en ontspanning ge-
kend hebben, zullen terugdenken aan zijn

hartelijke  goedheid, =zijn dienstvaardigheid,
zijn milde ex gemeende vriendelijkheid en
zeker niet minder zijn grote liefde voor zijn
gezin, waarvan hij zielsveel hield en dat
zijn liefde even mild beantwoordde.

Mijn goede echtgenote en dochter, familie-
leden, vrienden en kennissen, dank voor de
gelukkige jaren, waar wij mochten samen
zijn in liefdevolle genegenheid en weder-
zijdse trouw. Onze verbondenheid houdt niet
op maar leeft voort hierboven bij de Heer.,
tot wie wij bidden :

« ...Heer, wij bidden U, laat niets van dit
mensenleven verloren gaan, laat al wat hij
gedaan heeft aan ons ten goede komen. Be-
waar ons in de vrede en in de vriendschap,
die wij hier met hem mochten delen.

Ten paradijze geleiden hem de engelen!

De families
DE WOLF, MORNIE, VAN DE PONTSEELE,
DE ROOVER,

danken U voor de blijken van deelneming.

Begrafenissen RAOUL, Marktplein, Brakel
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