" Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons
lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet
in ons lichaam openbaar worden. ,,

+
BID VOOR DE ZIELERUST
van

de Heer Amand - Jozef DE VOS

echtgenoot van
Mevrouw Justine DUBOIS,

geboren te Ename op 18 juli 1892, en vroom in de Heer
ontslapen te Oudenaarde op 29 april 1975, gesterkt door
de HH. Sacramenten der zieken.

OUDSTRIJDER van de oorlog 1914 - 18,
vereerd met
verscheidene Militaire en Burgerlijke Eretekens.

Lang en pijnlijk is de lijdensweg geweest, die
deze duurbare afgestorvene is moeten gaan. Voor
hem is de dood een bevrijding geworden uit dit dal
van tranen. JOZEF was een goede echtgenoot en
vader, gesproten uit een schone kristelijke familie,
waar arbeid en gebed hoog geschat werden. Hij
was een man van eenvoud en hartelijkheid, altijd
gereed om een dienst te bewijzen. Eigen leed en
verdriet droeg hij in stilte en zonder klagen zoals
zijn goddelijk voorbeeld, Christus, het hem had
voorgedaan. Echt goud wordt door vuur gelouterd.
Voor hem werd het lijden de zuiveringsweg naar
de heerlijke ontmoeting met de verrezen Heer Jezus.
Moge God hem nu opnemen in zijn eeuwige heer-
lijkheid !

Duurbare echtgenote, liefste kinderen, aan mijn
lijden is een eind gekomen. Dank om uw ongemeten

toewijding tijdens mijn ziekte. Weest voor elkaar
een troost en bidt voor mij. Eens zal de Heer ons
samenbrengen in het Vaderhuis.

Duurbare zusters, schoonbroers en familie, wij wa-
ren zo één in wel en wee. Uw vriendschap was mij
een bron van vreugde. Uw gebed zal mij nu een
steun zijn.

Beste vrienden, oudstrijders en bekenden, moge uw
vriendschap zich uitdrukken in een vurig gebed
voor mijn zielelafenis.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mevrouw Justine DUBOIS, zijn echtgenote ;
De Heer en Mevrouw Leon DE VOS-DE BOCK
en kinderen Geert en Christine,
De Heer en Mevrouw Gaston DE VOS-DUPONT
en zoon Filippe,
De Heer Dion DE VOS-(+ VAN HEULENBERGHE)
en kinderen Johan, Marianne en Hilde,
zijn kinderen en kleinkinderen ;
De families DE VOS, DUBOIS,
VAN DEN BERGHE en REYNAERT.

Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




