t
BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

MICHEL ASSEZ

echtgenoot van Mevrouw
MARIE-THERESE DEVOS
geboren te Zegelsem op 26 december 1939

en schielijk overleden te Ronse op 10 april 1984,
gezalfd met de H. Olie.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden
de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts...

Zo zingt een kerklied het in deze vastentijd. Een
mens is nu niet te vatten noch bij leven, noch bij
sterven. Terwijl je het geluk opbouwt, ontsnapt
het ons zoek je in het gezin naar vreugde, het
lijden staat erbij. Michel heeft getracht voor het
gezin, voor familie en vrienden en al wie hem
maar wat vroeg een dienst te bewijzen. Toch werd
de angst hem te machtig, werd het leven voor hem
hopeloos. Hoe hard komt dit over voor het gezin.

Misschien doet deze goede week die aanvangt,
ook hier beseffen : er is geen Pasen zonder Goede
Vrijdag. In deze pijnlijke ogenblikken, dierbare
echtgenote en kinderen, in het bijzonder Cederik,
moeten wij met ogen van geloof als het ware niet
in het ijle tasten, maar vertrouwen en moed bewa-

ren om tegelijk nog meer dan vroeger én moeder én
een vader te zijn voor wie aan onze zorgen zijn
toevertrouwd.

Moge Pasen, het feest van de Verrijzenis van
Jezus, en dus ook hoop voor onze verrijzenis ons
doen verder stappen, niet in zwakheid neer te bui-
gen, maar ons menselijk lot grootmoedig te dragen.

God, geef hem het eeuwige leven.

Mw Michel ASSEZ, geboren Marie-Thérése DEVOS,

Mejuffer Nadine ASSEZ,
Jongeheer Cederik ASSEZ,

Hr en Mw Frans ASSEZ-HOEBEKE,
Hr Roger DEVOS-BATAILDE,
De families ASSEZ, HOEBEKE, DEVOS en BATAILDE

danken om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse




