VROOM AANDENKEN

van de heer
Richard BAESKENS

weduwnaar van Mevrouw

Emelie De Temmerman

geboren te Nederbrakel op 14 juni 1884 en
godvruchtig overleden te Michelbeke op 26 mei 1968
na het sacrament der zieken en dat der stervenden
te hebben ontvangen.

Rustig en stil is hij gestorven, nadat hij zijn ver-
langen om te sterven zo herhaaldelijk had geuit.
Zijn laatste ziekte, die hij maar niet kon te boven
komen, had hem levensmoe gemaakt. Hij achtte
zich nutteloos, ja zelfs een lastpost, voor hen die
hem met hun trouwe zorgen omringden. Zijn geest
bleef wakker en zo nam hij vrede met alles en
iedereen. Hij was overtuigd dat zijn levenstaak was
afgewerkt. Wie hem heeft gekend weet dat hij
ijverig volhardend, vol levenslust en optimisme zijn
weg is gegaan.

Ons restnude herinnering aan hem. Ons verdriet
en machteloos berusten in het onvermijdelijke. Wat
zijn wij mensen klein. Van uit dit bewustzijn richt
zich ons stamelend gebed : Heer, gij zijt de Vader
van allen, wees goed voor hem.

Dierbare kinderen en naastbestoanden, uw lief-
derijke zorgen zijn mij een waarborg voor het trouw
gelovig eren van mijn nagedachteris.

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
heilige Moeder Gods !

Heer en Mw HENNEGHIEN-BAESKENS,
Heer en Mw BAESKENS-DEMETS en dochter,

De families BAESKENS - HAEGEMAN,
DE TEMMERMAN - CLAUS

DANKEN U voor Uw blijken van
deelneming en voor Uw gebeden

voor de dierbare overledene.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer, Michelbeke




