Aandenken aan

DE HEER

Victor BATTIAU

echtgenoot van
Mevrouw Maria VAN AUDENAERDE

geboren te Maarke-Kerkem op 10 februari 1918
en thuis onverwacht overleden op 16 januari 1999,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945

Lid N.S.B. - Maarke

Lid Nationaal verbond der Oud-krijgsgevangenen
Lid Bond der Gepensioneerden te Etikhove

Lid van duivenmaatschappijen.

Maria VAN AUDENAERDE,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
De families
BATTIAU - VAN AUDENAERDE - VANDEN BULCKE

danken U voor de blijken van medeleven en gebed

Vader,

Na zoveel jaren van ziekte

heb je ons toch totaal onverwacht

in het bijzijn van je lieve stille vrouw
en je zoon in je huisje ons verlaten.

Ondanks dat het laatste jaar voor jou

toch een zware beproeving was

heb je toch nog een paar mooie dingen

tnogen meemaken en had je nog altijd een beetje interesse
voor je grote hobby de "duivensport”.

Vadertje, pepé
Wij zullen je erg missen in de kleine dingen van elke dag.

De namis zal plaatshebben op zondag 14 februari 1999
om 9.30 uur in de parochiekerk Sint-Britius te Etikhove.

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begr. D’'Hondt - Oudenaarde
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