BID VOOR DE ZIELERUST
van de heer

CHARLES BLOMMAERT

echtgenoot van

Mevrouw LEA BEATSE

Hij werd geboren te Etikhove de 28 juni 1890,
en overleed te Ronse de 14 maart 1966, gesterkt

door de Genademiddelen van onze H. Moeder de
Kerk.

Hij was burgemeester van Etikhove sedert 1921,
oud-strijder 1914-18 en vuurkruiser.

Heer, Gij hebt ons gemaakt met U als eind-
bestemaling, en ons tart kent geen—su
rust in U. (S. Augustinus)

Hij was, als man van plicht, een moedig soldaat,
die trouw de geest van kameraadschap bleef be-
waren tegenover zijn strijdmakkers. Als burgemeester
gaf hij zich, zolang zijn krachten het toelieten,
helemaal aan zijn zware taak: het welzijn van zijn
medeburgers bevorderen, met wie hij meeleefde in
lief en in leed, gedurende zovele jaren. Ten slotte
vond hij in zijn geloof de kracht om de lasten van
de krankheid gelaten te aanvaarden en te dragen, en
in onderwerping zijn ziel aan zijn Schepper terug
te schenken.

Dierbare echtgenote, die aan mijn zijde waart in
wel en wee, tot mijn laatste ademtocht, heb dank
voor uw toegewijde liefde.

Dierbare familieleden, mijn waarde medeburgers,
toont mij verder uw genegenhend door uw gebed
opdat de Heer mij genadig zij.

Dat zijn ziel, en de zielen van alle overleden ge-
lovigen, door Gods barmhartigheid in vrede rusten.

Fr. E.

st;—totdat het-

zijn echtgenote ;

Mevrouw Charles BLOMMAERT, geboren Lea BEATSE,

ijn zuster;

2

Mevrouw Urbain BLOMMAERT, geboren Elvire BLOMMAERT,
Mevrouw Maurice BLOMMAERT, geboren Paula MEUNIER,

De families BLOMMAERT,

zifn schoonzuster;

VAN DER GAUWEN en YPERSIEL

BEATSE,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING

IN ROUW EN GEBEDEN.




Beati montui qui in
Domino moriuntur.




