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TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel, Henricus BOTTELDOORN
Erelid van de Muziekmaatschappij St.-Vincentius
weduwnaar van Mevrouw
Gabriélla, Maria OGIERS

Hij zag het levenslicht te Maarke-Kerkem
op 30 oktober 1909
en trad er het eeuwig leven binnen
op 3 januari 1987.

Het leven is kort en broos: we voelen het nog
zo scherp aan wanneer het zo plots en onverwacht
wordt afgebroken. En toch weten we, als gelovige
mensen, dat we hier in Gods handen zijn en dat
Hij ons tenslotte naar onze eindbestemming zal
brengen. Zo weten we ook vader in Gods liefde ge-
borgen.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toeviucht,
Stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven
want altijd zijt Gij mijn steun en mijn sterkte,
Uw naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in Uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.

Ik mag mij verheugen in Uw erbarmen,

Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood.

(Uit Ps. 31)

De namis zal opgedragen worden op zondag
25 januari 1987 te 9.30 uur.

Boudewijn BOTTELDOORN,
Marc BOTTELDOORN, Zijn kinderen;

De families BOTTELDOORN, BAUWENS,
OGIERS en BUYENS,

danken U van harte
voor de blijken van deelneming.
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