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Dankbare herinnering aan

mevrouw

Jeanne CABO

Weduwe van de heer Clotaire CORDIER

Geboren te Everbeek op 12 februari 1908
en godvruchtig overleden in het
RVT Rusthuis “Najaarszon”
te Brakel op 12 januari 2004,
gesterkt door het Zickensacrament.

De namis zal opgedragen worden
in de parochickerk Sint-Jozef te Everbeek-Boven
op zaterdag 31 januari 2004 om 17.30 uur.

Het is winter ...

De lucht is grijs, donkere wolken worden
door een strakke wind snel vooruit
geblazen. Kil is het en regen valt met
bakken uit de lucht. Middenin dat alles
sterf je. Je ging zomaar dood, plots!

We hadden nog wat hoop.

We leefden, samen met jou

van dag tot dag met nog

een straaltje licht in ons hart.

Dan, dic ochtend, verliet je ons.

Gaat het leven gewoon door? Alsof één
klein radertje het hele mechanisme

niet kan ontwrichten?

Nee. Het leven gaat door,

maar niet gewoon, niet vanzelfsprekend.
Je bent er nu niet meer,

maar je blijft aanwezig.

We missen je nu al.

Het is winter. Een droevig scizoen.

De families CABO - CORDIER
en D’HAENENS - ROSIER
zijn u erkentelijk voor uw medeleven.
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