Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
+ BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer EDGARD COMMERE

Echtgenoot van Mw. Elisabeth VAN DEN DRIESSCHE
geboren te Maarke-Kerkem de 18 september 1914

en schielijk overleden te Etikhove de 2 december

1957, gezalfd met de H. Olie der stervenden.

De onvoorziene dood van deze jonge man herin-
nert er ons aan hoe broos en vergankelijk alle geluk
is op deze aarde; hoe blind en onbetrouwbaar de
menselijke schikkingen zijn en hoe ondoorgrondbaar
Gods raadsbesluiten zijn voor de Gelovige mens.
Niets is duurzaam van al wat de wereld ons geeft;
als wij vandaag menen gelukkig te zijn, vinden
we morgen niets dan droefheid en bekommernis.

De duurbare overledene was van jongsaf opgevoed
in het kristen geloof en leidde een voorbeeldig leven,
gedurig wandelend op het pad van Gods geboden.
God had hem begaafd met een minzaam en welwil-
lend karakter. Openhartig en rechtzinnig als hij was,
wist hij de genegenheid van eenieder te winnen.
Hij was de steun en de troost van het huisgezin,
daarom zal zijn gedachtenis in zegen blijven. Hij is
door het leven gegaan, nederig en stil, geeerd en
bemind door zijn echtgenote en bloedverwanten.
door zijn medemensen, omdat hij voor allen recht-
vaardig wist te zijn en goed.

O Heer, Gij brengt ons harde slagen toe; wij
kunnen nog maar moeilijk spreken over het overlij-
den van zijn moeder en broeder, zonder dat er tra-
nen komen in onze ogen... en reeds eist Gij van
ons het offer van onze teerbemmde echtgenoot, broe-
der... En toch zeggen wij, weliswaar met betraande
ogen « Heer onze onderwerping is volkomen, Uw
Heilige wil geschiede ».

Duurbare echtgenote, onze scheiding is lastig, te
vroeg helaas heeft de wrede dood de banden van
liefde gebroken die onze harten verenigde. Ik hoopte
nog vele jaren in liefde aan uwe zijde te mogen le-
ven. God heeft er anders over beschikt. De Heer
brengt U een zware slag toe, doch wees niet on-
troostbaar in uw droefheid, in de hemel zal ik voor
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u bidden opdat de Heer u zou versterken en
steunen. Duurbare familieleden, gij allen die
mij zo duurbaar waart, aan wie ik zo vroeg
en zo onverwachts moet vaarwel zeggen, hebt
dank voor uw genegenheid. Vergeet mij niet
in uw gebeden, gij vooral duurbare kozijn
priester des Allerhoogsten, gedenk mij in het
H. Misoffer.

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 d. afl.).
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UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HEM DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS ELEN KOSTBA-
RE HULP VOOR ONZE WELBEMIN-
DE OVERLEDENE.

Wi1] DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

Mevrouw Edgard COMMERE, geb. Elisabeth
VAN DEN DRIESSCHE, zijn echtgenote;

De familiécn COMMERE-VAN DEN
DRIESSCHE, VIVE en THIENPONT.

Fr. Eeman




