Heer, geef hem de eeuwige rust.

t

Wij gedenken in onze gebeden
de Heer

JOZEF COPPENS

Echtgenoot van Mevrouw
MARIE-MADELEINE VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Michelbeke, op 15 september 1905 en
onverwacht overleden te Zottegem in de kliniek
Dr. Goffaerts op 2 april 1979, gesterkt door het
H. Sakrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Het rusteloze hart van de mens streeft naar vrede en
rust en dat heeft deze goede man gezocht en gevon-
den in zijn gezin, dat hem boven alles dietbaar was,
in het samenzijn met zijn vrouw, zijn kinderen, klein-
kinderen en familie. Gans zijn leven was een leven
van edelmoedige plichtsvervulling tegenover God
en de naaste. Als voorbeeldige christen was zijn
levenswandel onberispelijk. Als trouwe echtgenoot
en goede vader was hij voortdurend begaan met
het welzijn van zijn gezin. De opvoeding, de voor-
uitgang en het geluk van zijn kinderen en kleinkin-
deren lagen hem nauw aan het hart. Daarvoor had
hij dan ook alles over. Door zijn minzaamheid en
zijn opgeruimd gemoed won hij de vriendschap van
iedereen. In ziekte en tegenspoed putte hij troost en
moed om zich altijd te schikken naar Gods Wil.

De Heer lone nu zijn trouwe dienaar.

Dierbare echtgenote, het spijt mij u hier alleen te
moeten laten. Voor u en voor de kinderen, die gij
mij hebt geschonken, heb ik alles gedaan. Graag
was ik nog bij u gebleven in de avond van ons
leven, in de schone, innige liefde die ons samen
verbond. Het geloof in God moet u een troost zijn :
de liefde eindigt niet met dit aards bestaan. Ik zie
u weer in een eeuwig en onverwoestbaar geluk.

En gij mijn beste kinderen en kleinkinderen, weest
goed voor uw moeder en weest ook voor mekaar
een hulp en een steun door wederzijdse goedheid
en verstandhouding.

Beste familieleden, geburen en vrienden, dank voor
uw genegenheid en voor uw vriendschap. Bidt allen
voor mij.

Mevrouw Jozef COPPENS-VAN DEN DRIESSCHE,

De Heer en Mevrouw

Daniél VERBEURGT-COPPENS en dochter Martine,
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Pierre MEERMAN-COPPENS en dochter Carina,

De families COPPENS, VAN DEN DRIESSCHE,
ROMAN, DE VLEESCHOUWER,

danken u van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden.
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