Aan onze liefde ontnomen
in Gods eeuwig geluk opgenomen.

Tl

De Heer
Jules CUVELIER

Echtgenoot van Mevrouw
Georgette GUILLET

Geboren te Viane op 23 oktober 1934 en is
godvruchtig overleden te Aalst in het
O.L.Vrouwziekenhuis op 27 oktober 1998,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:
CUVELIER - GUILLET
PAINDAVIN - RESPELLEUX - KRIKILION

danken U voor de vele blijken van oprecht medeleven.

Hij is op aarde gekomen als een man die
iedereen liefhad en is nu heengegaan als een
vrij en gelukkig man, verlost van zijn eentonige
dagelijkse leven, zijn liiden, zijn ontgoochelin-
gen en de kleine en grote lasten van de dag.
Men hoorde hem nooit klagen en als men hem
zag was het altild met een glimlach. Voor de
mensen rondom hem stond hij altijd klaar, één
woord was één gebaar. Zijn hart stond open
voor iedereen. Een geboren werker van 's

‘morgens tot s avonds, men hoorde hem nooit

neen zeggen, dat woord kende hij niet. Nu
heetft hij afscheid genomen van de mensen die
hem dierbaar waren en ons in zijn gedachten
meegenomen naar het graf zoals wij hem allen
zullen onthouden in ons hart

Zijn kleindochter Veerle.

Rust nu uit bif God.

Moerbeke, 31 oktober 1998
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