Gij Heer zijt onze enige Hoop !

T
BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Valére DELBEKE
weduwnaar van Clara VAN DEN BROUCKE

geboren te St.-Denijs-Boekel op 10 april 1888 en
wonende op de parochie St.-Blasius-Boekel
(Wijlegem) te Munkzwalm er schielijk overle-
den op 17 oktober 1974.
Gezalfd met de H. Olie «in extremis».
Lid van het missiewerk van de Voortplanting
van het Geloof, van de confrerie van de H.
Margarita en van de kristen bond der gepen-
sioneerden.

Met de onverwachte dood van Valére verdwijnt
uit ons midden een levenslustige, vriendelijke
en sterke ouderling maar eveneens een diep-
gelovige landman.

Wat kon de dierbare overledene blij zijn als
de vruchten schoon stonden rondom zijn hof,
wat was hij bekommerd om «zijn» kerkje te
Wijlegem, wat was hij tevreden dat er nu ook
een schone baan lag, wat kon hij genieten van
gezelligheid en vriendschap. Iedereen hield
van Valére !

Op zijn donderdaagse bezoekdag, een dag dat
hij gewoon was een bezoekje te brengen aan
geburen of vrienden en ma zo een bezoekje,
kwam de Heer hem opzoeken, onverwacht en
nog te vroeg naar ons gedacht maar niet on-
voorbereid woant hij was een overtuigd en
plichtsbewust christenmens.

Nog de laatste zondag van zijn leven was
Valére op post in de zondagsmis. Het moest
heel erg zijn als hij, spijts zijn hoge ouderdom,
die wekelijkse ontmoeting met de Heer miste :
het gebeurde zeer weinig of omzeggens nooit.
Daarom heeft wellicht de Heer hem nu reeds
ontmoet en verwelkomd: «Kom, goede en
trouwe dienaar...» (evangelie)

Zijn zeven kinderen met hun echtgenoten en
kinderen zijn, spijts hun droefheid om het nog
te vroege en plotse afscheid, hem en de Heer
dankbaar om dit schone lange leven.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijf mij en
uw moeder en grooimoeder die ons al te vroeg
ontviel gedenken vooral in uw gebed en zon-
dagsmis. In het bizonder dank ik mijn goede
zoon en zijn lieve echtgenote en kinderen die
me zo lang vertroeteld hebben in hun huiskring.
Dierbare kleinzoon-priester, ik ben fier op u en
blij dat gij mij kunt gedenken in uw dagelijkse
mis. Het ga u nu en later in uw apostolaat
steeds goed !

Beste zusters, schoonzusters, verwanten, geburen
en vele vrienden, dank om uw vriendschap en
uw gebed samen met de mijnen voor mijn ziele-
rust. Vaart allen wel en tot weerziens in de
eeuwige vriendschap bij de Heer.

H. Margarita, patrones van Wijlegem, bid voor
ons !

De Heer en Mevrouw Armand DE WITTE-DELBE-
KE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert DE BOCK-DELBEKE
en zoon,

De Heer en Mevrouw Richard FREDERICKX-
DELBEKE, dochter en kleinzoon,

De Heer en Mevrouw Jules VANDERMOTTEN-
DELBEKE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Gérard STEPPE-DELBEKE
en kinderen,

De Heer en Mevrouw André DELBEKE-PEDE en
kinderen,

De Heer en Mevrouw Emiel DELBEKE-DE GEY-
TER en kinderen,

De families DELBEKE, VAN DEN BROUCKE,
EECKHAUT, VAN DEN DAELE,

danken U voor uw gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.
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