Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!
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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert, Jozef DELCOURT

weduwnaar van Mevrouw
Maria, Emma DE TEMMERMAN,

geboren te Michelbeke op 5 augustus 1897
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 5 mei 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Erevoorzitter A.C.V. - afdeling Michelbeke.
Lid van de Bond van de Gepensioneerden.
Vereerd met verscheidene eretekens.

Gedenk zijn sterven en nog meer zijn le-
ven dat goedheid was en trouw.

Doorheen onze smart om het afscheid licht
het leven van deze voorbeeldige man ons
voor. Wie hem gekend heeft stond in bewon-
dering voor zijn diep geloof, zijn optimisme
en werkzaamheid. Hij heeft het lijden ge-
kend, beproevingen en zware ziekte waren
zijn deel, maar zijn vertrouwen op de Heer
hield hem steeds recht. Hij liet zich niet in
de war brengen door nieuwe theoriéen en
praktijken, maar bewust van zijn onder-weg-
zijn in het leven, wist hij de dingen naar
hun juiste waarde te schatten.

Hij was een noeste onvermoeibare arbei-
der. Dertig jaar werkte hij in de koolmijnen ;
voor zijn makkers was hij er een voorbeeld
van moed en in het verenigingsleven was hij
een licht en een voorvechter. Voor zijn kin-
deren en hun gezin was hij vol kommer en
zorg, zolang hij kon. Later was hij hun dank-
baar om de liefde en goede zorgen die hij
van hen mocht ontvangen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt
dank om de liefde en genegenheid waarmee
ge mij hebt omringd. Weest door onderlinge
liefde en wederzijdse hulp nog vele jaren
gelukkig met elkander. Onthoudt mijn lessen
en goede voorbeelden en bidt voor mij al
de dagen van uw leven.

Jezus barmhartigheid.

De dertigdaase missen worden opgedragen in
het Instituut Stella Matutina te Michelbeke.

De families DELCOURT, DE TEMMERMAN,
VAN VAERENBERGH, DE LANGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vieeschouwer-Hoste, Brakel




