Dankbaar om al het schone en het goede dat je
met zoveel eenvoud en rechtschapenheid hebt
vervuld, vragen wij de Heer je voor altijd op te
nemen in Zijn eeuwige Liefde.

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ETIENNE DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN HERPE

geboren te Welden, op 27 december 1922
en na een langdurige ziekte godvruchtig overleden
in de H. Hartkliniek te Oudenaarde,
op 2 oktober 1987,
gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Maria Van Herpe,

haar kinderen, kleindochter,

en familie

danken U oprecht voor uw gebed
en medeleven.

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij;

zijn lieve aandacht voor de daagse dingen

die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
én alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die we te zamen om zijn heengaan leden

en die zal blijven schrijnen na vandaag.

Maar in zijn dapper réchtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land mogen wij lopen
hém achterna, die hoopte wat wij hopen;
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

En tot zolang : vertroost elkander dan

met wat hij was en blijft voor nu en later :
groothartig echtgenoot, beminde vader, grootvader,
vriend zonder weerga en rechtvaardig man.

(Anton Van Wilderode)
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