'k Gelove dat gij, moeder, moe gewrocht,
en moe gezorgd, ten leste los gerocht,
in Hem nu rust, in Wie gij zalig wierdt,
en met geloof, en liefde en hoop versierd,
in Gods Rijk zijt ingetreden,

ter beloning uwer dienstbaarheden. (G.G.)

T
TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Rachel DE BOCK

echtgenote van de Heer
Daniél DE BOCK

geboren te Sint Maria- Horebeke op 17
augustus 1912 en zacht in de Heer ontsla-
pen te Oudenaarde op 31 januari 1982,
voorzien van de Genademiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Het leven van de dierbare afgestorvene
was het bescheiden stille leven van de
huismoeder die in het werk van elke dag
en eens in de zorgen voor haar groot gezin
zich zelf vergat. Aan haar echtgenoot gaf
zij de volle gave van haar 46 jarige echt-
verbintenis, haar kinderen schonk zij de
liefde van haar moederhart en haar klein-
kinderen rondom zich te hebben was haar
trots en haar vreugde. Zij was moedig in

het dragen van leed en beproeving, tot zij
zwaar getroffen, werd opgenomen en er in
de eeuwige slaap is verzonken.

Dierbare echtgenoot, wat heeft mijn spra-
keloos scheiden u pijn gedaan. Wij gingen
zij aan zij door elke strijd en moeilijkheid,
nu blijven wij over het graf met elkaar
verenigd. Heb dank voor uw liefde en
trouw.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw
genegenheid heeft mij gelukkig gemaakt.
Blijf verder voor vader een steun en voor
elkaar een sterke band, die ons eens innig
verbond. Bid met uw kinderen voor mijn
zielerust.

Dierbare broeder, schoonzuster, schoon-
broeder, familie en kennissen, gedenk mij
in uw gebeden.

Daniél DE BOCK,
kinderen en kleinkinderen,

De families DE BOCK, DE BOCK, VAN DEN
BRANDE en DE VLAEMINCK,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Namis : Aswoensdag 24 februari te 19.30 u
in de St. Amelbergakappel.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde-Eine




