't En is van u geschilderd of geschreven,

mij, lieve man, geen beeld van u gebleven,

geen beeltenis noch beitelwerk van stene,

tenzij dat beeld dat gij in mij gelaten hebt allene.
(Guido Gezelle)

T
TOT ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER
Pascal DE BOCK

echtgenoot van Mevrouw

Adeline GROENE

geboren te Mater op 25 maart 1937 en kortstondig
overleden te Oudenaarde op 15 april 1987, gezalfd
in nood en begeleid door het gebed van de Kerk.

Het onverhoedse heengaan van Pascal deed voor
ons het leven even stilstaan, geschokt tot in het
diepste van ons wezen. Zijn dood is als een
Victima Paschalis, een Paasoffer dat met Kristus’
levensoffer werd verenigd in deze mysterievolle
dagen. Pascal straalde evenwichtigheid, vrede en
vriendelijkheid uit in zijn gemoedelijke omgang en
zijn rustig gesprek met zijn medemensen, dank-
baar voor elk gebaar van genegenheid en weder-
kerig dienstbaar met een handje hulp. Hij hield
van zorgvuldigheid en netheid, hij wilde alles fijn
verzorgd in zijn huis en tuintje als een juweel
voor oog en hart. Zijn gezondheid werd gedwars-
boomd door een lichamelijk letsel, dat hem tot

inaktiviteit noopte, een kruis dat hij stil en kranig
heeft gedragen. Gisteren stond hij nog in de volle
bloesem van zijn levenszomer, vandaag staan wij
reeds voor de ontluistering van zijn levensbloei
en wordt op zijn grafterp het kruis geplant als het
eindpunt van zijn aardse bestaan, maar als het
hoopvol teken van zijn Paasopstanding.

Dierbare Adeline, het offer van dit woordeloos
afscheid valt u onnoemelijk zwaar, maar in geloof
aan God en in dienstbaarheid jegens uw mede-
mensen zult gij deze beproeving langzaam te boven
komen. Werd ons huwelijksleven niet met een
kinderzegen getooid, gij waart mij altijd nabij in
mijn hunkering naar liefde en tederheid. De her-
innering aan mij, in leven gehouden door uw ge-
bed, zal uw tranen stelpen en uw harteleed ver-
lichten.

Dierbare vader, schoonmoeder, broeders en zus-
ters, familie en vrienden, schenk mij uw verdere
waardering door uw gebed voor mijn zieleheil.

Adeline GROENE, zijn echtgenote ;
Daniél DE BOCK- (1 DE BOCK), zijn vader ;
(A. GROENE t)-Anna DE MEUE, zijn schoonmoeder :
De families

DE BOCK -DE BOCK en GROENE - DE MEUE.,

danken U van harte voor uw deelneming
in rouw en gebed.

Namis op 2e Pinksterdag 8 juni te 8.30 uur.

Druk. Van Herzele, Oudenaarde




