De dood benijdde ons geluk

en heeft ons van elkaar gescheiden.
Maar gij mijn beste echigenoot

zult eeuwig in mijn bart blijven.
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Als aandenken aan

DE HEER

Michel DE BRAUWERE

Weduwnaar van Mevrouw Clara VANHOOLANDT
Echtgenoot van Mevrouw Julia BOULLARD

geboren te Melden op 20 december 1920
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
14 september 1997, gesterkt door de sacramenten
van de zieken en de Pauselijke zegen

Oudstrijder 1940-1945
Lid NSB Etikbove
Lid van de Bond der Gepensioneerden

Dankbaar om jullie biddend samenzijn met ons
Julia, Eric, Micheline, Joeri, Ilse, Freddy en
Myriam, Neill, Brian, Josephine en Frederik

Ode aan mijn liefste pepe,

Jij was als een bron die ontspringt in alle
eenvoud en uitgroeit tot een groots en
wonderbaar geheel.

Jij was een bron van energie, je ijver was alom
gekend. Wij zullen je blijven herinneren als een
man die steeds aan het werk was. In je zaak
van ijs, groenten en fruit, later in je moestuin
en je bloemen.

Jij was een bron van liefde en genegenheid. Je
straalde warmte uit naar ieder van ons. Stond
ons bij met raad en daad. Nooit heeft één mens
tevergeefs op jou beroep gedaan.

Jij was een bron van geloof. Je zag Godshand
in grote en kleine dingen. Eens op rust kon je
je grote droom verwezenlijken: naar Lourdes
op bedevaart gaan. Daar vond je sterkte om
verder door het leven te gaan.

Jij was een bron van onuitputtelijke moed,
ontsproten uit je geloof. Met moed heb je je
lijdensweg van ziekte gedragen. Nooit heb je
geklaagd, je probeerde de pijn te verstoppen
voor hen die je dierbaar waren. Je hoop om
genezen thuis te zijn heeft niet mogen zijn.

Vaarwel pepe, wij zullen je hard missen.




Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begraf. D'Hondt - Oudenaarde




