VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

Elisabeth De Clercq

echtgenote van de Heer Zeno Browaeys

Geboren te Ename op 26 maart 1916
en godvruchtig overleden in het
Rustoord “De Meerspoort” te
Oudenaarde op 8 januari 1997,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid K.B.G. - Ename
Lid Ziekenzorg - Ename

Zeno Browaeys
haar echtgenoot;

Paul en Mieke Polet - Browaeys
Marcel en Wivine Browaeys - De Scheerder
haar kinderen;

Hendrik Polet en verloofde Conny
Filip en Els Browaeys - De Backer en Isabeau
Katrien Browaeys en verloofde Nico
haar kleinkinderen en achterkleinkind;

De families De Clercq, Balcaen; Browaeys en Reynaert,
bedanken voor de blijken van kristelijke deelneming.

Namis op woensdag 29 januari 1997 om 19 uur.

Liesbeth, zo noemde iedereen haar.

Een moedige, vriendelijke vrouw, één en al
jovialiteit. Samen met haar man Zeno bouwde ze
een bloeiende handelszaak uit. Het hard werken
wist ze wonderwel te combineren met de zorg voor
haar gezin. Sociaal en viot in de omgang als ze
was, werd ze door iedereen gewaardeerd. Haar
familie en naaste omgeving kenden haar als een
ingoede en vrijgevige moeder bij wie iedereen altijd
welkom was.

Spijtig genoeg heeft ze van haar laatste levens-
jaren niet echt meer kunnen genieten. Ze had het
nochtans dubbel en dik verdiend. Meer dan 8 jaar
werd zij door haar man, kinderen, kleinkinderen en
verplegend personeel met de beste zorgen
omringd. Het dagelijkse bezoek van haar man in
het rustoord was een hoogtepunt waar ze telkens
weer naar uitkeek.

We zullen haar altijd in onze geest blijven
bewaren als een gelovige minzame vrouw met een
gezonde kritische geest, maar met een nooit af-
latende zorg voor haar medemens.

Ename Drukk. Vander Stuyft ® 055 - 31.33.21




Moeke,

Jij bent ons verloren
kinderparadijs,
maar in ons hart

en in onze dromen
bliff je altijd wat je
voor ons was :

de goedheid zelve.

Slaap zacht,
Hendrik, Filip en Katrien




