Dat zij ruste in de vrede van de Heer,
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Maria DE CLERCQ
Weduwe van Mijnheer Theophile DE CLERCQ

geboren te Erwetegem de 20 juli 1882 en
godvruchtig overleden te Huise de 13 juli
1966. - Voorzien van het H. Sacrament der
zieken.

Zij was een goed eenvoudig vrouwtje. Zij
leefde voor haar gezin, haar geloof was haa1
levenswijsheid en haar kracht. Daar alleen
heeft zij geput om haar groot gezin te leiden
en op te voeren met sterke hand.

Zij was moeder tot het uiterste en heeft
zich gegeven zoveel een mens zich geven
kan. Het beste van haar in ons, is ons kost-
baarste erfdeel.

Moge de Heer haar vergelden wat zij heeft
gedaan voor haar gezin, want nooit zal een
mens in staat zijn haar naar waarde te belo-
nen. Wij bidden voor haar, al heeft zij gebe-
den onophoudend, zo lang zij er de kracht
toe bezat.

Beminde kinderen en kleinkinderen, uw
genegenheid en uw gedrag is steeds mijn

grootste menselijke froost geweest. Blijft sa-
men bidden als priester, als klooster- of leke-
zuster als mensen vol geloof en vertrouwen
op de Vader in de Hemel die toch alles ten
goede keert.

God zegene en beware u allen.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor haar.
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Eerwaarde Moeder Jacoba (Madeleine De
Clercq);

Heer en Mevrouw Arthur De Clercq-Fermon,
kinderen en kleinkinderen;

Eerwaarde Zuster Maria (Louise De Clercq);

Mevrouw Weduwe Gilbert De Clercg-De
Clercq en kinderen;

Eerwaarde Heer Marcel De Clercq;

Heer en Mevrouw Jozef Broos-De Clercq;

Juffer Irma De Clercq m. a.;

Heer en Mevrouw Roger De Clercq-Spitaels;

Heer en Mevrouw Alfred Mertens-De Clercq
en kinderen;

Heer en Mevrouw Roger Colpaert-De Clercq
en kinderen;

De Familién De Clercq - De Clercq,
danken U voor de gebeden en deelne-
ming, in hun diepe rouw.
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