Ik vertrouw 'op de Heer (Psalmen)
* Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mevrouw Maria, Camilla DE CLERCQ

Weduwe van de Heer REMI DE MARTELEIRE

Geboren te Etikhove op 8 november 1875 en er
in de Heer ontslapen op 15 augustus 1959, voor-
zien wvan het H. Oliesel «in extremis ».

Lid van de quri.nnengilde van Maarke.

Als een plichtgetrouwe, godsdienstige vrouw was
zij in de vroege morgen naar de kerk gegaan om
de feestdag van onze Hemelse Moeder op waardige
wijze te vieren. God kwam haar cchter tegemoet
en nam haar, als een waardevol sieraad, met Zich
mede om .in het Eeuwig Geluk de Hoogdag in te
zetten.

De dierbare overledene heeft in haar lange leven,
dat reeds zo vol was van zorg en arbeid voor haar
gezin, heel wat tegenslagen en diepe smart gekend,
vooral bij het plotse verl:ies van haar man en doch-
ter. Die felle pijn heeft haar echter de moed niet
ontnomen om te blijven zorgea voor hen die haar
nog overbleven. Zij bleef liefdevolle zorg besteden
aan haar familieleden en kennissen, zelts in haar
hoge ouderdom. De kracht om aan alle ellenden
het hoofd te bieden heeft zij dag aan dag geput bij
God in wiens Voorzienigheid zij een zeer groot ver-
trouwen stelde. Nu mag zij haar beloning voor dit
alles ontvangen in het Hemels Geluk.

Beste Zoon, Schoonzoon, Schoondochters en klein-
kinderen. Door de zo - onverwachte scheiding  kreeg

ik geen tijd meer om u te danken voor de jaren-

lange kinderlijke gencgenheid en liefdevolle zorg
waarmee u mij hebt omringd. Laat de dood voor
ons geen scheiding zijn: ik zal u vanbij God blij-
ven steunen en Gods zegen over u afsmeken, denkt
gij in uw gebeden aan mij.

Dierbare familieleden en vrienden, laat mijn le-
venswandel en mijn dood voor u een wijze les
zijn om steeds bereid te zijn voor Gods rechters-
stoel te verschijnen. Bewijs me cen laatste vrienden-
dienst door te bidden voor mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid !
O.L.Vrouawke, wees mijn voorspreekster !
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Mijnheer en Mevrouw Robert VAN LANCKER-DE MARTELEIRE ;

Mijnheer en Mevrouw Denis DE MARTELEIRE-TUYBENS ;
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DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING

IN ROUW EN GEBEDEN.

Fr‘. Eeman - Erikhove




